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Happy Twister 

 
Happy Twister. Een gelukkige ‘Ken uit de Barbiereeks’ met een Wervelwind boven zijn 
hoofd. Mijn idee over een Happy Twister kwam op in 2018 in een Centrum in Limburg. 
Twee medebewoners van het centrum raakten geïnspireerd. Hierna wat teksten van 
ons. 
 
 
1-Bijtende honden blaffen niet. 
 
2-Even tussen neus en lippen door; het is mijn snor. 
 
3-Als het kalf verdronken is, wordt het nooit meer een koe 
 
4-Als de haan niet kraait bij het morgenrood, dan regent het. Of de haan is dood. 
 
5-Als bier uit de kraan kwam als water, dan had nooit meer iemand een kater. 
 
6-Als het regent in mei, is april voorbij. 
 
7-Als het regent in september, dan valt kerstmis in december. 
 
8-Als je geen flikker ziet, is het misschien tijd om zelf uit de kast te komen. 
 
9-Oost west, noord zuid. 
 
10-Iemand dood maken met een blije mus. 
 
11-Al zit het nog zo tegen, na zonneschijn komt nog meer regen. 
 
12-Ik ben trots op je 
 
13-Wie een kuil graaft voor een ander wordt moe. 
 
14-Hoge bomen leveren veel brandhout. 
 
15-Ik heb nog geen dochter, denk ik. 
 
16-Waar een wil is, ben ik weg. 
 
17-Een gratis universiteit, is de beste universiteit 
 
18-Geld is gezondheid 
 
19-Ik heb nog geen zoon, denk ik 
 
20-Zwarte pisten 
 
21-Wij zijn the aliens 
 
22-Ik heb je lief 
 
23-Ik wil dat je gelukkig bent 
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24-Ik red het 
 
25-Jij bent de meerderheid 
 
26-Ik hou van jou 
 
27-Schrik, Barend! 
 
28-Ik brand van verlangen. Niet blussen 
 
29-Is inzicht dodelijk? 
 
30-Ouderdom is een ziekte 
 
31-Ik brandweer van verlangen 
 
32-Wil je thee muts? 
 
33-Vervelende planten. Ik heb zelf last van roos gehad. 
 
34-Er zijn 10 soorten mensen: mensen die binair begrijpen en mensen die binair niet 
begrijpen 
 
35-De aandeelhouder wint. 
 
36-Ik denk dat ik het zeker weet. 
 
37-Het werd er thuis met de paplepel ingeslagen. 
 
38-Eerst de kat uit de boom zeiken. 
 
39-Wie de schoen past krijgt geen blaren. 
 
40-Wie het laatst lacht, sterft vrolijk. 
 
41-Wie zijn billen brandt, moet blij zijn dat hij niet andersom stond. 
 
42-We gaan er weer met verkrachte eenden tegenaan! 
 
43-Je redt het 
 
44-Wat heeft jouw ziektewinst je opgeleverd? 
 
45-Je bent bijna zo mooi als mijn zoon 


